Ik heb het leven liefgehad,
leefde voor m'n gezin.

Graag was ik nog bij jullie gebleven
helaas zat dat er niet meer in.
Wanneer er iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.
Bedenk het leven is maar kort,
dus is mijn wens: geniet!

Zo plotseling, zo onbegrijpelijk,
zo machteloos.

Na alle fijne jaren die we samen met hem
mochten beleven, hebben we geheel
onverwacht afscheid moeten nemen van
mijn allerliefste man, onze lieve papa,
schoonvader en opa

Jan van Riel

¢ Breda, 14 mei 1964
T Rotterdam, 12 juli 2024

echtgenoot van
Jolanda van Riel - Verheij

Zijn lieve gezin:
Jolanda

Gert-Jan

Alexandra en Michael
Milan

Correspondentieadres:
Hoofdstraat 74, 4844 CG Terheijden

De afscheidsdienst vindt plaats op
zaterdag 20 juli om 11.00 uur bij zijn eigen
bedrijf, Garage van Riel, Hoofdstraat 72

in Terheijden, waar u vanaf 10.15 uur
welkom bent.

Wij willen u vriendelijk vragen om hier te
voet naar toe te komen. Mocht u met de
auto komen, volgt u ter plaatse de
aanwijzingen van de verkeersregelaars.

Om 14.00 uur zal Jan in besloten
familiekring naar het crematorium
worden begeleid.




